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Foto ve gezi severlere yönelik yeni bir soluk getireceğini umarak açtığımız www.gezerdoner.com sitemiz hızlı bir çıkış trendi içerisinde dördüncü ayını tamamladı. Sitede yapılan muhteşem paylaşımlarından öne çıkanları değerli abonelerimize aktarmak ve onları bilgilendirmek için oluşturduğumuz E-Dergimiz GEZERDÖNER AYLIK SEYEHAT DERGİSİ'nin dördüncü sayısı olan HAZİRAN sayısını büyük bir özveri ve mutlulukla çıkardık. 
Derginizin kapsamını her ay daha da genişlemeye devam ediyor. 


Yeni yerler keşfetmek isteyen değerli abonelerimizi; bu ay yurt dışında Areguipa, Cannes, Daugavpils, Milano ve Setubal'e, yurt içerisinde ise Antalya, Ege, Frigya, İstanbul, Kars, Niğde ve Sakarya'ya götürdük. Ayrıca birer cruise turu, moto-kamp ve arkeo-trekking deneyimi ekledik. Değerli yazarlarımız;bizzat gidip gezdikleri, fotoğrafladıkları, yiyip içtikleri bu keşif noktalarından aldıkları tüm tatları ve tabii ki dersleri bir gün gitmek isteyebileceğinizi düşünerek siz gezi ve foto sever arkadaşlarımıza aktarmaya devam ediyorlar. 


Haziran sayımızda; Peru'nun ikinci büyük şehri Areguipa'ya, Fransa'nın turizm merkezi Cannes'a, Letonya'nın kalesi Daugavpils'e, Antalya'nın güzeli Düden Şelalesi'ne, Ege güllerinin yolculuğuna, Frigya'nın muhteşem tarihine, İstanbul'un incilerinden Ihlamur Kasrı'na, Kars'ın muhteşem mutfağına, Milano'daki Duomo Katedrali'ne, Sakarya'nın incisi Maden Deresi'ne, Niğde'nin bilinmeyen tarihi Tyana'ya ve Lizbon'un karşı kıyısı Setubal'e değindik. Ayrıca, İstanbul çıkışlı 4 limanlı muhteşem bir cruise turunu, Motobahriye'nin katıldığı bir motokampı ve Beşparmak Dağları'nın zirvesi ile sonuçlanan bir arkeo-trekking serüvenini bilmeniz gereken ince ayrıntıları ile birlikte anlattık. Bu platformda sizleri gezi ve fotoğraf yönüyle bilgilendirmeye bundan sonrada devam edeceğiz. Çünkü hepimizin bildiği gibi keşfetmenin sonu yok... 


Haziran ayı olması vesilesiyle izinlerini yurt içerisinde veya yurt dışında değerlendirecek tüm takipçilerimize tüm kalbimizle iyi tatiller, iyi eğlenceler dilerken dergimizi de keyifle okuyacağınızı umuyoruz. 


iatima emray veniz 


Daugavpils Letonya'nın ikinci büyük ve Latgale Bölgesi'nin en büyük şehri. Letonya'nın en büyük nehri olan Daugava Nehri'nin kıyısında bulunuyor, Adını tarihte Letonya topraklarını korumak için buraya yapılan kaleden almış. Letonya'nın kalesi Daugavpils günümüzde bir sanayi kenti. Turizm ise önemli bir geçim kaynağı olarak göze çarpıyor. 

Daugavpils'i anlatma sebeplerimden biri benim ilk yurt dışı deneyimim olması denilebilir. Erasmus Gençlik Projesi kapsamında 2 hafta Daugavpils'de kaldım. Bu süre zarfında şehri görme ve keşfetme fırsatım oldu. Şimdi görüp yaşadıklarımı size de aktaracağım. Bir wikipedia gibi bilgileri sıralayamasam da yazımın şehre gelmeyi planlayanların ilgisini çekecek bir gezi rehberi olacağına emini; 

Şunu belirtmeliyim ki çok temiz ve düzenli bir şehir. Her sabah kadın çöpçüler sokakları temizliyor. Trafik kurallarına ise tam olarak riayet ediliyor. Yola ayağınızı attığınızda 20 metre uzaklıktaki araçların sizi görüp yavaşlaması ve durması var ya... İşte o ayrı bir konu. 


Ulaşım açısından bakıldığında pek çok yolla ulaşabileceğiniz bir yer Daugavpils. Riga Havaalanı'ndan Daugavpils'e kişi başı 3 € ücret karşılığında otobüsler gidiyor. Yolculuk yaklaşık 3 saat sürse de seyahat süresince size panoramik ve keyifli mi keyifli bir otobüs yolculuğu sunacağından emin olun derim. Kulaklık ve atıştırmalıklarınız da yanınızdaysa demeyin keyfinize... 

Ayrıca, Daugavpils'e ulaştıktan sonra şehir merkezindeki otogar ve terminalden Rusya, Belarus ve Litvanya'ya tren ve otobüs ile gitme imkanı da var. 

Genel olarak şehirde toplu taşıma yaygın ancak her yer birbirine yakın olduğu için yürümek de güzel bir seçenek. 


Gezilecek görülecek yerler açısından değerlendirdi 

size hitap edecek pek çok mekan bulunmaktadır. Özellikle bulunduğum ve keyif aldığım bazı yerler daha çok ön plana çıkıyor diyebilirim. 

Şehrin gündüzleri ailecek tercih edilen ve vakit geçirilen yerlerinden biri de parklar. Özellikle Dubrovin Parkı yerli halk ve turistlerce en çok tercih edilen dinlenme alanlarından biri. 
Parkın içerisinde adını aldığı eski belediye başkanı Pavel Dubrovin'in bronzdan yapılma bir heykeli de var. Park; Rigas ve Parades Sokakları ae luna 


Özellikle gündüzleri sıcak zamanlarda bir serinleme kaynağı olan şelalesi, akşamları ışık gösterisiyle suyun dansını izlemeniz. 
açısından da keyifli bir yer. Dubrovin Parkı'nın bir diğer dikkat çeken özelliği ise SSCB döneminde Sovyet askerleri için dikilen bir anıtı da bünyesinde barındırması. 


Pek çok mezhebe ait katedrallere ev sahipliği yapan bu şehir, St. 


Boris-Gleb Ortodoks Katedrali ile ön plana çıkıyor. Bu katedral ayrıca Rus Ortodoks Kiliselerinin bir örneği olarak da döneminin izlerini taşıyor. 


Daugavpils halkı tarihine o kadar önem vermiş ki geçmişe ait her bir doku bozulmadan kalabilmiştir. Aynı zamanda şehrin 


sokaklarında gezerken, doğadan kopmadan tarihi içinize çekebi- 


leceğiniz ve hatta sanattan da bir o kadar uzak kalmayacağınız bir yer. 


Tarihi binaları ve sakin sokakları İle sizi içine çeken bir yapısı var. 


Tabii ki sokaklar ve binalar siyah beyaz renkten bir görünüm sunmuyor sadece, pastel renkleriyle de yüzünüzü gülümseten görüntüleri de yakalıyorsunuz. 


Bölgesel bir üniversite olan Daugavpils Üniversitesi Erasmus etkinlikleri ile öne çıkıyor. 

Dance World Project Kapsamında Daugavpils Erfolg Gençlik Merkezi'nde her yıl gerçekleştirilen dans gösterisine 5 ülkeden 
30 kişi katildi. 

Proje kapsamında her ülke seyircilere kendi kareografilerini Sundu. 

Biz de kendi gösterimiz için heyecanla çalıştık. 


Etrafta gezerken binalar sanki terk edilmiş havası verse de kafeler ve restoranlar gençlerle dolup taşmaktadır. Kafe ve restoran olarak öne çıkan pek çok yer bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı ise Papa Rest, Redbeetle Cafe ve Pasaules Brinuml'dir. 


İç mimarisi ve dekorasyonu ile dikkatimi çeken yerlerden biri olan Pasaules Brinumi'ye girdiğinizde sol tarafınıza düşen duvarda bir boğa resmi görürsünüz. 


Bu kafede genellikle meyve suyunu andıran ancak hafif bir tadı olan aromalı içecekler var. Ve olmazsa olmazları tüm yemeklerin yanında mutlaka bulunan neredeyse ekmek niyetine yedikleri, Letonya patatesi. Evet, gördüğünüz küçük patatesler bölgede Letonya patatesi olarak biliniyor çünkü sadece bu topraklarda yetişiyor. Genellikle kızartma, fırında ya da püre şeklinde ana menünün yanında servis mutlaka servis ediliyor. 


Kültürel etkinlikleri ve festivalleriyle hareketliliğini sürdüren şehir dışarıdan bir tiyatroyu andıran mimariye sahip gece kulüpleriyle de ünlü. Hayat akşam 9'dan sonra başlıyor. Gündüz sakin mi sakin işinde gücünde bir izlenim veren Daugavpils halkı aktif gece hayatları ile dikkati çekiyor. 


Erasmus etkinlikleri kapsamında gittiğim Daugavpils gerçekten 


çok güzel bir yer. Tam bir gençlik şehri. Mutlaka görmelisiniz. 
Şehri çevresiyle birlikte gezip görebilmeniz için en az iki gün 


burada kalmalısınız. 


iatlin elktaş 


1853-1856 Osmanlı Rus Savaşı'nda Kars Zaferi sonucunda, 
1855 yılında Anadolu'da verilen ilk gazilik madalyasının sahibi 
olmuş şehrimiz olan Kars ilimizde, Osman MAAŞOĞLU fotoğraf atölyesi grubumuzla akşam yemeği için Hanımeli'nde durakladık. 


İçeriye girdiğimizde sonradan adının Çetin Bey olduğunu öğrendiğimiz bir beyefendi koridorda akordiyon çalıyor ve Sarı Gelin türküsünü söylüyordu, Çok sıcak ve samimi bir ortama girdiğimizi hemen hissetmiştik. Rezervasyon yapılmış masamıza oturduk ve Dilek Hanım'la tanışma fırsatı bulduk. 


Dilek Hanım : “Tek rakibimiz, anneniz.” diyor ve bize yemekleri -hepsinin tadına bakabilmemiz için- küçük porsiyonlar halinde 

servis yapacaklarını belirtiyor. “Günün çorbası dayatmamız yok, iki çorba hazırladık sizin için.” diye de ekliyor. 


Çorbalardan biri yoğurt çorbasına benzeyen buğdaylı bir çorba olan Ayran Aşı çorbasıydı. Ben, Erişte Aşı/ Hasta Aşı isimli erişteli, hafif acı olan çorbadan içtim ve çok beğendim. Çorbanın. 
içinde kişniş rayihasını yoğun olarak hissediyorsunuz. Değişik!... 


Çorbadan sonra Şirin Pilav'ın tadına baktık. Basmati pirincine benzeyen bir tür pirinç pilavı, safran tadı belli oluyor, içinde üzüm Kurusu, erik kurusu, medine hurması gibi çeşitli meyve kuruları var, Özünde farklı bir lezzet, tatlı bir pilav. Sevdik!. 


HANIMELİ 


Daha sonra yaprak sarmanın ve lahana sarmasının tadına baktık. Süper! 

Kars usulü ii köftede sıra... Revan Köftesi, farklı bir yemek, haşlama patatesle servis edilen, ceviz iriliğinde lezzetli köfteler... 
Beğendik!.. 

Kısaca kıymasız mantı olarak tarif edebileceğimiz Hangel servisi, başladı sohbet arasında. Güzeli... 

Yemekten sonra Umaç Helvası geliyor soframıza. Biraz karame lize edilmiş un helvası olarak tanımlayabileceğimiz güzel bir helva. Tam benlik!... 

Sonra bir de çay içtik. Tavşan kanı demini almış lezzetli çayı, Özledik!... 

Vee Sira Geliyor aşık Atışmasına 
Yemek arasında Çetin Bey yine akordiyonuyla “Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa" diye başlıyor, alkış kopuyor... 

Merakla beklediğimiz aşık atışması için Aşık Ensar ŞAHBAZOĞLU ve Saz arkadaşı Arif TELLİOĞLU sahneyi alıyorlar: 


Güneşin kültürün doğduğu yerde 

Aşıkları eder devranı Kars'ın 

Doğal güzellikler, serin yaylalar, 

Çoktur bu alemde hayranı Kars'ın 

Milli birlik beraberlik andımız, 

Bizi biz olarak anlar kendimiz, 

Ani Ören Yeri antik kentimiz, 

Görülmeye değer her yanı Kars'ın... 

diyerek sazlarıyla sözleriyle hem müzik ziyafeti veriyorlar, hem. 
de Kars kültürünü daha iyi tanımamızı sağlıyorlar. Keyfimize keyif katıyorlar. 

Sazın ucundaki asma halkasına ilk takılan bahşiş ise rayicin alt seviyesini belirliyor. İkaz!: Eğer orada yeşil varken siz kırmızı takarsanız, ŞAHBAZOĞLU aşık nezaketiyle takılıverir: “amman yeşili değiştirme!..” Bahşişi bol tutmayı teşvik ediyoruz... 


Akşamın sonunda demli leziz çay hasretiyle, yemeklerin tadi damağımızda kalmış, kulağımızın pası gitmiş, aşık atışması nedir keyifle şahit olmuş; hem karnımız hem ruhumuz doymuş olarak mekandan Dilek Hanım ve Çetin Bey tarafından güler 


yüzle uğurlanıyoruz. 


We, as Osman Maaşoğlu photography workshop group stopped by Hanımeli Restaurant for a dinner, in Kars.the first owner of ghazi appellation in Anatolia after the 1855 Kars Victory at the end of Ottoman-Russian War took place between 1853-1856. 


As we went in, We saw a man the nameof whom We learned. 
later as Mr.Çetin, Was singing the song Sarı Gelin (Blonde Bride) While playing accordion. We felt a very warm welcome inside. 
As We seated on our reserved table, we had the oppotunity to meet Mrs.Dilek, the owner. 


Only yourmom can beat us in the kitchen! 


Mrs.Dilek sald: "Only your mom can beat us in the kitchen” and added that We were to be served in small portions so that We could be able to taste the dishes all. “We're not imposing you a "today's soup", we cooked two different soup choices for you.” 
One of the soups Were Ayran aşı Soup, made up of yoghürt and wheat. | preffered the other, Erişte Aşı/Hasta Aşı Soup Which is allittle bit chilly and with savour of coriander, A different taste!... 


After that we tasted Şirin Pilav. This is basically basmati rice cooked with saffron. The difference of this sweet pilaf is that it ingredients dried fruits like grapes, plum, dates... We liked it! 


va > 


later on, Yaprak Sarma and Lahana Sarma was on scene, Sarma means Wrap, Yaprak Sarma stands for minced meat With rice wrapped in grape leaves, and Lahana Sarma in colewort leaves. 
Awesome!... 

It's time for stewed meatballs of Kars kitchen... Also called Revan Köftesi, also a different taste, it is made of delicious meatballs as big as Walinuts with stewed potatoes... Liked it!. 
Hangel was the last dish of the evening Which | can shortiy describe as Ravioli. Nice! 

After the meal We enjoyed Umaç Helvası a kind of dessert made up of caramelised sugar and flour, Just for mel... 

During dinner Mr.Çetin begins to sing “Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa (Very Welcome Mustafa Kemal Pasha!” playing accordion, a bravery song about our former leader Atatürk which caused laud applauses. After that Aşık (minstrel) Ensar ŞAHBAZOĞLU and his collegue Arif TELLİOĞLU took place for the minstrel call-and-response show We have been waiting for. 


Ee gr 


Where the sun and the culture Was born, 

Fortune of Kars arises minstrels 

Natural beauties, cool highlands, 

Kars has lot of admirers in this world. 

National unity is our oath, 

As one, We feel ourselves. 

Ani Ruins is our ancient city. 

Everywhere is worth to be seen in Kars... 

Not only did our minstrels perform a musical feast that night but also they helped us have a dose look at the culture of Kars more dosely, 

While the minstrels are wandering through the corridor, you may Want to hang a tip into loop at the and of the Saz (the instrument). The custom is not to hang a tip lower than the very first one, If you happen to do so, you Would be teased by ŞAHBAZOĞLU, kindiy “not to change yours with the previous one”, We highiy encourage giving tips. 

Atthe end of the evenina, Mrs. Dilek and Mr.Çetin farewelled us with a big smile While We Were leaving the restaurant; still remembering the taste of the dishes, having witnessed a wonderful music performance; both stomaches and Souls 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endeler YUrLSEYEN 


Geçen ay gemide yaşamı anlattığımız ilk bölüm sonrası bu ay yazımızda uğradığımız limanlar ve aktiviteler hakkında kısa bilgiler paylaşacağız. 

Tur Programı 

Limanlardaki geziler için bilgiyi yine odanıza bırakılan broşürden öğrenebiliyorsunuz. Limanlardaki geziler de ücretli ama isterseniz ben kendim gezeceğim derseniz para vermeden 
limana çıkıp gezebilirsiniz. Kişi başı yetişkin gezi fiyatları 49 
€'dan başlayıp 90 €'ya kadar çıkıyor. 2-18 çocuklara 650 ücret alınıyor. Liman şehirleri hakkında bu yazıda bir şey yazmayacağım. Ancak nereyi kaça gezdiğimizi ve alternatifleri sizlere anlatacağım. Geziler genellikle sabah 10:00 ile 18:00 arasında. 
Kahvaltı yaptıktan sonra çıkıyor ve akşam yemeğine yetişiyorsunuz. Gezerken yemek için hiç zaman ayırmıyorsunuz. 


-Gemide 1, Gün 
İstanbuldan gemiye bindiğimiz için ilk günü denizde geçirdik. 


-Gemide 2. Gün (Dubrovnik Limanı) 


İlk liman olarak Dubrovnik'e geldik. Liman ile Old Town arası çok yakın. Gemide “Old Town"a organize edilen gezi, kişi başı 50 €. 
Ancak limandan Old Town'a taksi 10 € yazıyor. Bu nedenle geziye 125 € (2 yetişkin * 1 çocuk) vermek yerine taksiyle Dubrovnik merkeze gitmeye karar verdik. 

Teleferiğe giderek Old Town'ı yukarıdan gördükten sonra şehri gezmeyi planladık. Taksiciye bizi teleferiğe götür dediğimizde, bunu istersek arabayla yapabileceğini, Dubrovnik köprüsü de dahil 1 saat gezdirme için 40 € alabileceğini iletti. 


msc magnifi a İle 


Teklif cazipti. İki aile olarak iki taksiyle Dubrovnik Köprüsü, Teleferik gezisi için anlaştık. Ancak Dubrovnik'te taksicilere tam para verin. 50 € verdiğiniz anda taksici ingilizce konusunda Sıfır seviyesine inip, para üstünü vermeden kaçmaya çalışıyor. Bu nedenle ne pazarlık yaptıysanız o parayı tam olarak verin, aksi taktirde para üzerini almak için zorlanırsınız ya da alamazsınız. 


-Gemide 3. Gün (Venedik) 


Venedik'e giriş kanallar içerisinden olduğu için Venedik adaları arasında dolaşmaya başladıktan yaklaşık 2 saat sonra limana vardık. Burada erken kalkıp, Sahara Buffet'ta kahvaltınızı yaparken kanal içerisinde normal şartlarda gezip göremeyeceğiniz. 
onlarca adayı, adaların içlerindeki evleri/yaşantıyı izleyebilirsiniz. Gidip gelen irili ufaklı yolcu teknesi ve özel teknelerle ulaşımı görünce bir su şehrine geldiğinizi anlamaya başlıyor- 


sunuz. Kahvaltı sonrası limandan Venedik'e, gemiye yanaşan motorlarla 8 € karşılığında me Gemiden düzen- 


lenen geziler kişi başı 75 €. İster Venedik, ister cam işleme sanatının merkezi kabul edilen Murano Adası'na gezi düzenleniyor. Biz tercihimizi Venedikten yana kullandık ve gemiye yanaşan motorlarla Venedik'e doğru yola çıktık. 

Ma. 


Rehberimiz eşliğinde Venedik'in önemli binalarını gezdik ve gondol turu yaptık. Gondol turu gezi için verdiğimiz ücrete dahil, Karnaval zamanı olmamasına rağmen, küçük gösteriler ve resim çektirme karşılığında para kazanan insanlarla karşılaşmanız mümkün. Venedik'e gittiğinizde mutlaka en az iki maske almanızı tavziye ederim. Türkiyede 500-1000 TL civarında olan maskeleri 30 €'ya almanız mümkün. Tabi orada da kullanılan değerli taşlara göre 500 €'ya kadar çıkan maskeler 
var. Örnek olması açısından kızımın yüzündeki yarım maske 10 
€ idi. Ayrıca Murano Camından yapılmış kolyeleri 3 tane 10 €'ya almanız mümkün. Gidince en az 20 tane almanızı ve acil durum hediyesi için evde depolamanızı tavziye ederim. Çok özel hediye olarak da 20 €'luk maskelerden 5 tane alabilirsiniz. 


-Gemide 4. Gün (Bari) 

Pazar günü limanımız Bari. Pazar günü Avrupa'da her yer kapalı olur. Bu nedenle kesinlikle gemide planlanan geziye mutlaka katılmalısınız. Yoksa Bari'de yapacak pek fazla bir şey bulamayabilirsiniz. Bari'den otobüsle yaklaşık 1 saatlik sürede gidilen Turilli'ye 50 €'ya gezi düzenleniyor. Dolayısıyla çocukla beraker 
125 € vererek bu geziye katılıyoruz. 

16. yüzyılın başlarında yerleşim yeri kurmak için çok yüksek vergiler ödenmesi gerekirmiş. Bu nedenle işçiler ağır vergilerin- den kurtulmak için yıkımı kolay olan bu evleri yapmışlar. Bu evleri hem depo hem de ev olarak kullanmışlar, vergi memurları geldiğinde bu yapıtların damları yıkılır ve sadece dört duvar kalırmış. Bu durumda ev statüsünden çıkıldığı için vergi ödemek zorunda kalınmıyormuş. Vergi memurları gittikten sonra kolayca tekrar çatı yapılarak yaşamaya devam ediyorlarmış. Evlerin üzerindeki şekillerde hane sahibinin dini inanışını ve statüsünü ifade edermiş. 


MSC magnifica ile 


AKDENİZ 


Gemide -5. Gün (Katakolon) 

5. gün limanımız Katakolon. Katakolondan OLYMPOS'a tur düznleniyor. Biz sahil kasabasının güzelliğine aldanıp Olympos turuna katılmadık. Tur 70 € idi. Açıkçası kasabada yapılacak çok fazla bir şey yok. Bu nedenle kesinlikle tura katılmanızı öneririm. 
Bu arada sahilde araba kiralama firmaları var ve günlük 40 €'ya kiralanıyor. Eğer GPS cihazınız varsa 2 yetişkin 2 çocuk 210 € vermek yerine, 40 €'ya araba kiralayarak geziyi daha ucuza getirebilirsiniz. 


Katakolonun fotoğrafta görünen kısmının ilerisinde en az 50 
metre eni olan ve ince kumlu kumsal alabildiğine uzanıyor. BİZ Olympos gezisine katılmadığımız için bu küçük kasabayı gezip, bol bol alışveriş yaptık. Sahildeki Duty Free oldukça ucuz. Ancak burada alacağınız içkiler gemiye girişte alınıp, gemiyi terk ederken size geri veriliyor. Biz Olympos gezisine katılmadığımız için, bu küçük kasabayı gezip, bol bol alışveriş yaptık. 


-6. Gün (İzmir) 

6. gün limanımız İzmir. İzmir'den Selçuk Efes ve Meryem Ana'ya gezi düzenleniyor. Birçok kez Efes'e gittiğimiz için bu geziye katılmadık. Hıristiyanlar için Meryem Ana bir nevi Hac yerine geçtiği için, İzmir yabancılar için tercih edilen bir iman. 


-7. Gün (İstanbul) 

Ve gezimizin sonuna geldiğimizde sanki güzel bir rüyadan uyanmış gibi hem mutlu, hem de bu güzel rüyadan uyandığımız için biraz buruktuk açıkçası. 


Değerlendirme 

Sanırım yazıyı okuduktan sonra neden yazının en başında “Hayatta en az bir kere de olsa herkes cruise turu yapmalı..." 
dediğimizi anlamışsınızdır. Hayatımızda unutamayacağımız tam 
7 gün geçirdik. Gemi seyahati, liman gezileri, hediyeler hepsi, 
yaklaşık 3500 € harcadık. Ama en başta dediğim gibi iç kamara alarak ve harcamaları biraz az tutarak bu geziyi 2500 €'ya getirebilirsiniz. Son olarak sizlere iki kelimeyle ne yapmanız gerektiğini söylemek gerekirse “MUTLAKA YAPIN”. 


” 


sibel gökte tıllikci 


Tarih öncesi hayatlar ile günümüz arasında köprü olarak kalmayı başaran, gizemli antik kentten uzanıp giden su kemerleri... 
yana... Su kemerleri ayakta tüm güzelliğiyle sokak boyunca uzanmakta . Sokağa da adını vermiş . Eski zamanlarda kemerler ile şehre su taşınıyormuş . Kemerlerin uzunluğu 1 km den fazla. 
Ayrıca bu havuzlarda su sporları yapıldığı anlatılıyor. Su demek medeniyet demek... 


Niğde il merkezinin 24 km güneyinde, Bor ilçe merkezine 8 km uzaklıkta ve Bahçeli Beldesi'yle iç içe durumdadır. Su kemerleri MS. IHII, yy.'lara aittir. Tyana Ören yeri 1.1, ve lll. dereceli arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Tarih öncesinden Hititler'in yıkılışına değin pek çok uygarlığa mekân olan Kemerhisar (Tyana), Hititler döneminde Tuwanuwa, Roma'da ise Tyana olarak tanınıyor. Türkler ise höyüğün üzerinde kurdukları köye Kilise Hisar ve daha sonraları Kemerhisar adını vermişlerdir. 


Tarihi çağlarda, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'i kontrol edebilen bir mevki de bulunması ve ticaret yolunu kontrol eden Kemerhisar, bugünkü kalıntılarının bulunduğu Roma havuzunu ve su kemerleriyle büyük bir su şebekesine sahiptir. Su kemerlerinin şehre dağıtım noktasındaki Roma hamamı, şehre zenginlik katmaktadır. İnsan kemerlerin büyüklüğünü gördüğü zaman inanamıyor. Arabanız ile kemerlerin etrafında rahatlıkla dolaşabilirsiniz. 


Tarihin kokusunu almak harika ...Su kemerleri ve Roma Havuzu zamanını düşününce dudak ısırtıyor. Çıkarılan tarihi hamam ve kilise inanılmaz. Niğde ye gelip Kemerhisar'daki su kemerlerini görmemek olmaz. Geçmişin izlerini taşıyan büyük bir dünya var Kemerhisar'da... 


Tarihi geçmişini Bizans ve daha öncesinden alan kent gerçek bir tarihi hazinedir. Roma döneminden günümüze ulaşan Roma Havuzu ve Kemerhisar Su Kemerleri kent kültüründeki dönemin mimari ve sanattaki büyüleyici gücünü ortaya koymaktadır. 


Su Kemerleri ve Roma havuzuyla ünlenmiş olan kent halen keşfedilmeyi bekleyen yerleri ile tarihle ilgilenen herkesi kendine çekmektedir... 

Tarihin sırlarını içinde barındıran, geçmişin izlerinden geleceğe sihirli bir ayna gibi ışık tutan saklı bir Kent Tyana... 
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Areguipa es la ciudad mâs importante del sur del Perü, habiendo sido declarado Su casco 

histörico por la Unesco “ Patrimonio Cultural de la Humanidad” Pasear por la ciudad resulta sumamente agradable debido a su arguitectura colonial, gue se basa en el empleo del sillar, roca volcânica blanca, de ahi el nombre de ciudad blanca. 
Areguipa, güney Peru'nun en önemli şehri. Şehir UNES-CO'nun Kültürel Miras Listesi'nde de yerini almış. Şehirde beyaz volkanik kayaların kullanımına dayanan sömürge mimarisi hâkim. Bu ortamda yürüyüş yapmak oldukça keyif verici. 


Entre las construcciones mâs sobresalientes de la aravitectura mestiza levantadas en Areguipa colonial sobresalen los claustros de La Compahila de Jesüs, estos tienen una frondosa y bella decoraciön. 

Zamanında İspanyol kolonisi olan Areguipa'da en göze çarpan yapılar arasında İsa'ya Adanmış Kiliseler. Bu kiliselerin özellikle yaprağı andıran dekorasyonu görülmeye değer. 

En la actualidad los dlaustros son ocupados por negocios afines a la actividad turistica, como restaurantes, artesanias, etc, El ingreso es gratuito, asi como a todas las iglesias del centro histörico. 

Kiliselere girşi ücretsiz. Aynı zaman da bu bölgede turistik restoranlar, el sanatları satan dükkânlar vb. turizm ile ilgili işletmeleri de var. 

las distancias en Areguipa son cortas, por lo gue te recomiendo recorrer el centro histörico a pie. Conocer el centro historico te tomarâ minimo en dia. 

Areguipa küçük bir yer. Bu nedenle tarihi bölgeye yürüyerek gidebilirsiniz. Burayı tam olarak anlayabilmek için bir gün yeterli olacaktır. 


Se hizo de noche gue mejor gue pasear por la plaza de armas de la cuidad y fotografiar la catedral 

Areguipa Katedrali en güzel gece ışıklar içerisindeyken 

fotoğraflayabilirsiniz. Böylece şehrin ana meydanını da 

insanlarla doluyken daha canlı olarak görebilirsiniz. 


Si auieres alejarte un poco de la ciudad, la campifa es una buena opdön, puedes realizar paseos a caballo, Areauipa tene un dima soleado gran parte del afo. 

Areauipa yılın her döneminde neredeyse güneşli bir iklime sahip. Eğer şehirden uzaklaşmak istiyorsanız, kırsal alana gitmek iyi bir seçenek olabilir. Burada ata binebilirsiniz. 


Si auieres comprar artesania, ouvenirs u otros los encontrarâs de todos los precios, en tiendas o en la calle. 

El sanatları ya da hediyelik eşya almak isterseniz bunları mağazalarda veya sokaktan alabilirsiniz. 


esma olumaz 


Antalya'nın güzeli Düden Şelalesi şehir merkezine 8 km uzaklıkta bulunuyor. Her yıl 4 milyon kişinin Ziyaret ettiği şelale Antalya'da çalışan turizm firmaları ve seyehat acentaları için de önemli bir cazibe noktası. Tam bir renk cümbüşü oluşturan şelale foto ve gezi severler için Antalya'ya gelip mutlaka görülmesi gereken şehir içi cazibe noktalarından biri. Hatta son dönemde burada yabancı ülke kaynaklı dizi çekimleri bile yapılmaya başlanmış. 


Batı Toroslar'ın eteklerinden doğan ve geçtiği her yerde hayat veren Düden Çayı Antalya'nın nefesi gibi. Çay boyunca yer alan tarlalar ve geniş bahçeler varlığını ve verimliliğini tamamıyla Düden Çayı'na borçlu. Düden çayı, suyu ile birlikte toprağını da beraber taşıyor ve bu verimli toprağı da etrafa bırakıyor. 
Zamanında Perge Antik Kenti'nin su ihtiyacı bile Düden Çayı'ndan karşılanıyormuş. Yani Düden Çayı olmasa Antalya ve Perge kentleri bile belki de kurulamayacaktı. 


Çay boyunca çok güzel oteller görmek mümkün. Günün stresin- den kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerlerden biri. Yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek/çektirmek için çok güzel yerler var. Çayda kano ve şişme botlar ile rafting turları da yapılıyor. 


antalya'nın güzeli 
DÜDEN 


Antalya'ya hayat veren Düden Çayı'nın meydana getirdiği şelale Düden Parkı'na ve çevresine güzel bir görünüm veriyor. Şelalesi ve görsel güzelliğiyle Antalya'nın önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Düden Şelalesi, 40 metrelik falezlerden denize dökülüyor. Her yıl 4 milyon kişinin ziyaret ettiği şelale aynı zamanda doğal fotoğraf stüdyosu gibi. Gelin ve damatların en güzel anılarını genel olarak bu renk cümbüşü içerisinde ölüm süzleştiriyor. Hatta son dönemde burada yabancı ülke kaynaklı dizi çekimleri bile yapılmaya başlanmış. 


Şelalenin en iyi fotoğraflarını sonbaharda çekebilirsiniz. 
Çağlayan gürül gürül akarken fotoğrafını çekebileceğiniz doğru yer ise şu an bulunduğum noktadır. Burası ise şelalenin hemen yanında bulunan Düden Parkı. Burada küçük hediyelik eşyalar alabileceğiniz dükkanlar, cafe ve restoranlar bulunuyor. 


Lara yakınlarında şehir merkezine 8 km uzaklıkta bulunan şelaleye ulaşım şehir merkezinden oldukça kolay. Büyükşehir Belediyesi şehir içi otobüs hatları ile Lara, Kaleiçi, Konyaaltı, Kepez, Aksu semtlerinden buraya ulaşabilirsiniz. 


Dünya'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan 


Antalya'nın güzeli Düden Şelalesi'ne Antalya'ya gelen tüm gezi ve foto severlerin uğraması gerektiğini değerlendiriyorum. 


le a) 


İ 


Serhali çe 


Eğer biri bana sorarsa “Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?” diye çok okuyanlardan olmama rağmen hiç düşünmeden çok gezen derim, Gittiğim hiç bir yerde başkalarından duyduklarıma değil kendi gördüklerime bakarım. Cannes, jet sosyetenin tatil yeri. 
olabilir. Aynı zamanda bir festival şehri de olabilir. Ancak sanırım medya da kullanılarak çok abartılan bir şehir. Baştan belirtiyorum katılmayanlar olabilir ama olay Fransız Rivierası ve plaj ise atlayın uçağa Patara'ya gidin, Magosa'ya gidin, Karpaz'a gidin. Muti hesabı ben de para çok harcayacak yer ve ortam arıyorum diyorsanız tamam o zaman doğru yerdesiniz. 


Provence-Alpes-Cöte d'Azur bölgesinin Alpes-Maritimes departmanınında bulunan toplasanız 75.000 nüfuslu bu küçücük şehir özellikle Mayıs ayında düzenlenen uluslararası film festivali ile ünlü. Büyük ödül, Altın Palmiye. Festival Avrupa'daki en önemli 
3 film festivalinden biri, 

Bölge ile ilgili bir diğer önemli konu da çok bilinmese de Cannes, ilk Avrupa uydu üreticisi olan Thales Alenia Space'in merkezi Cannes Mandelieu Uzay Merkezi'ne (Cannes Mandelieu Space Center) ev sahipliği yapıyor. 


Cannes'in Tarihi 

MÖ. 2. yy'da Cannes LErins Adaları'na gitmek üzere bağlantı noktası olarak Kullanılan bir balıkçı köyüymüş. 1800'lü yıllardan itibaren yazlarını Fransız sahillerinde geçirmek isteyen İngiliz aristokrasisinin dikkatini çekmiş. O dönemden itibaren de Alpler bölgesi kışlık, Cannes ve çevresi ise yazlık turizm merkezleri olarak görülmeye ve kullanılmaya başlanmış. 20. yy'da inşa edilen Carlton , Majestic , Martinez vb. lüks oteller ile bu anlayış desteklenmiş ve bugün yapılan festivalin alt yapısı oluşmuş. 
Cannes Film Festivali 1932 yılında tarihçi Philippe Erlanger'in. 
önerisiyle ve İngiliz ve Amerikalıların desteğiyle başlamış. Amacı da faşist olarak görülen Venedik Film Festivali'yle demokratik bir festival kullanılarak rekabet etmekmiş. Ancak gerek ekonomik durgunluk gerek 2. Dünya Savaşı nedeniyle ilk defa 1946 
yılında yapılabilmiş ve aralıklarla devam etmiş. 1959 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmış. Bugün festival film ticareti için ilk uluslararası platform olarak kabul ediliyor. 
Festivalin yapıldığı Palais des Festivals et des Congrös 1983 
yılında inşa edilmiş. Palais'nin girişindeki kırmızı halı ise 1987 
yılında konulmuş. 


Cannes'de Gezip Gördüğümüz Yerler 
-le Suauet 


Cannes'ın en eski bölgesi olan Le Suguet, Promenade de la Croisette'i izleyebileceğiniz en güzel yer. Festival binasını önünüze aldığınızda sağ taraftaki tepelik bölge. Bu bölge zamanında balıkçıların yaşadığı yermiş. Şimdi ise şehrin turistik yeri. Bol yokuşlu sokaklardan birini seçip tepedeki saat kulesine doğru tırmanıyoruz. 


Şe, 


5 dakikalık tırmanma sonucunda saat kulesine varıyoruz. Le 
Suguet gördüğünüz saat kulesi ile ünlü. Çevredeki evlerin tarihi en az 400 yıldan başlıyor. Mus&e de la Castre ise yine sahili fotoğraflamak için en güzel noktalardan biri, Bölge de yemek yemeyi düşünürseniz Rue Saint Antoine ve Rue du Suguet'in çevresindeki bir çok yöresel restoran göreceksiniz. 


z yz - — Ez 
-Palais des Festivals et des Congrös 


la Crolsette Caddesi'nin başlangıç noktasında yer alana Palais des Festivals et des Congres her yıl Mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin gerçekleştirildiği bina. Açıkçası ben böyle bir bina hayal etmemiştim. Bizim lisenin spor salonu gibi bir bina görüyorum. Avrupa'da halihazırda 3 önemli film festivali düzenleniyor. Bunlar Malaga, Karlovy Vary ve Cannes. Malaga'yı değil ama Karlovy Vary'yi ve festivalin düzenlendiği binayı gördüm. 
İnanın bu binaya 5 basar. Binanın girişine sembolik bir kırmızı halı koymuşlar. Herkes de doğal olarak burada fotoğraf çektirip değişik bir havaya giriyor. Yanlış anlaşılmasın bu fotoğrafı sadece size anlatabilmek için çektirdim. Festival zamanı tam olarak bu gördüğünüz kapıdan başlayarak Carlton Oteli'ne kadar 800 metre uzunluğunda kırmızı halı seriyorlarmış. Ünlüler de ödül töreninden sonra yine bu halı üzerinden Cariton Oteli'ne kadar yürüyüp kapanış gecesine katılıyorlarmış. 


Eminim siz de gördüğünüzde ünlülerin yürümek için yarıştığı o medyatik festivalin gerçekleştirildiği binanın bu olduğuna inanmak istemeyeceksiniz. Ben şahsen ihtişamlı ve tarihi bir bina bekliyordum. O kadar şok olduk ki binaya girmeye bile gerek görmedik. olduğuna bir türlü inanamayacaksınız. Eğer girmek isterseniz kişi başı 4 € ödemeniz gerekiyor, Binanın hemen önündede ünlülerin el izlerini de görebilirsiniz. 


-Promenade de la Croisette 

Festival binasını önünüze alır sol tarafa bakarsanız 2,5-3 km uzunluğundaki Promenade de la Croisette'yi göreceksiniz. Bir çok ünlü otel ve restoran bu palmiyeli cadde üzerinde yer alıyor. 
Buradan denize de girebilirsiniz. 


La Croisette Caddesi üzerindeki en ünlü oteli olan Carlton Oteli festival zamanında o ünlü kırmızı halının sonlandığı otel. Festival süresince ünlü yönetmen ve sanatçılar burada kalmaya çalışıyorlarmış çünkü festival zamanı bu otelde açık artırmada en çok parayı veren kalabiliyormuş. Oda alamayan ünlü yönetmen ve sanatçılar ise en yakındaki denk otel olan Nice'deki Negresco Oteli'nde kalmak zorunda kalıyormuş. Yani olay tam. 
bir nüfuz mücadelesi, 


Ancak, olay bununla da bitmiyor. Kapanış gecesi çok önemli. 
Daha önce dediğim gibi ünlü yönetmen ve sanatçılar festival binasından çıkıp bu otele kadar yürüyüp oteldeki kapanış gecesine katılıyorlar. İşte bu kapanış gecesinin ev sahibi olmak için yine açık artırma yapılıyor en az 5 milyon € veren ünlü yönetmen ya da sanatçı ev sahibi olabiliyormuş. Bizim ki de zenginin malı züğürdün çenesi hesabı... Bu otel gerçekten çok pahalı ama ben yaptım demek için bir kahve neden olmasın. 


Cannes'e Ulaşım 


Cannes'a en yakın havaalanı 24 km uzaklıktaki Nice Cöte d'Azur Havaalanıdır. CannesExpress ile kişi başı 20 € karşılığında Cannes'deki otelinize gelmeniz mümkündür. 


-Tren 

Nice, Marsilya, Lyon, Paris ve Toulouse gibi tüm büyük Fransız şehirlerinden Gare de Cannes'a TGV ile gelmeniz mümkün. 
Bölgesel olarak da Gare de Cannes-La Bocca ve Gare du Bosguet kullanılabilmektedir. Nice'ten kişi başı 5.5 € karşılığında 
25 dakikada Cannes'a ulaşabilirsiniz. 


-Otobüs 

Tüm otobüs hizmetleri Gare Routiöre de Cannes üzerinden sağlanmaktadır. Erolines ve Phoceens ile uluslararası seyehat hizmeti vermektedir. Yerel otobüs seferleri ise Bus Azur tarafından sağlanmaktadır. Nice'ten kişi başı 1,5 € karşılığında 1,5 saatte Cannes'a ulaşabilirsiniz. 


Değerlendirme 


Cannes gerçekten sosyetik bir yer, Bu nedenle şehirde çalışanların da yaptığı gibi konaklama için Nice'i tercih etmekte fayda var. Zaten aralarında önemli bir mesafe de yok. Ben Cannes'in çok abartıldığını düşünen biriyim. Ancak yine de kendinizin gelip görmesi taraftarıyım. Sağlıcakla kalın. 


BU 


Akropolde bulunan büyük kutsal alan kısmen kayaların yontulmasıyla biçimlendirilmiş. Merdivenler ve oturma Sıraları görüyorum alanda.Oturuyorum basamaklara, Bir zamanlar burada dinsel törenler yapıldığını hayal ediyorum. Ama keşfe devam etmem gerekiyor ve tekrar harekete geçiyorum 


Surlara geliyorum,tek tek inceliyorum duvar yapısını. Surların yapılış tekniğine göre en erken M.Ö. 4.yy da yapıldığını hatırlıyorum okuduğum kaynak kitabımdan. Fakat bu yerleşmenin daha eski olmadığı anlamına gelmiyor. Yerleşme Roma Dönemine kadar devam ediyor. Bağarcık Yukarı Yerleşmesi benim için olağanüstüydü. Bir tarafımda Latmos'un zirvesi, 1375 m yüksekliğindeki Tekerlek Tepe tüm ihtişamıyla duruyor. Diğer tarafımda dağın yağmur, Su, rüzgar gibi fiziki etmenlerle yıllar boyu şekillenmiş kah bir hayvana kah bir insana benzettiğim kayaları, bir başka yönde fıstık çamları ile muhteşem bir manzaranın keyfini sürüyorum. 


Yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. Artık bugünlük gezimi bitiriyorum ve çadırıma dönüyorum. Ertesi gün beni zorlu bir 
yolculuk bekliyor. Latmos'un zirvesine çıkacağım Yaklaşık 15 
km.lik inişli çıkışlı bir yürüyüş olacak. Gecenin sesizliğinde, kamp ateşinin ışığında bir kez daha izliyorum gezdiğim ve gezeceğim yerleri. Gökyüzü yıldızları sayabileceğim kadar sakin, huzurlu ama biraz serin...Artık dinlenme vakti. 


Sabah erken saatlerde zirveye yolculuğum başlıyor. Yine antik döşeme yolu kullanarak, Kapıkırı ve zirve ayrımına kadar işaretlenmiş yolda ilerliyoruz. Biz Kapıkırı'na değil zirveye yöneli yoruz. Ara ara orman içinden, ara ara sarp kayalıklardan geçen patikayı izliyoruz. Artık o kadar yakınım ki zirveye, Baca diye tabir edilen kaya oyuğundan geçiş ne kadar zor olsada beni engelleyemiyor. Yardımlaşarak bunu da aşıyoruz. 


- 3 ğ TİZ 

sim 

Artık doruğa metreler kaldı. Hava ve Yağmur tanrısının tahtına ulaşmak üzereyim. Doruğa tırmanmak düz duvara tırmanmak gibiydi. Başarabilir miyim diye bile düşünmeden heyecanımın verdiği cesaretle yoluma devam ettim Ve artık doruktaydım. Bu duyguyu anlatmak çok zor. Söke, Milas, Didim, Akbük tüm çevre ayaklarımın altında. Ne kadar zor olsa da buraya tekrar tekrar geleceğime eminim. 


Latmos tüm güzelliğiyle, doğasıyla, tarihiyle, gizemleriyle beni çekmeye devam edecek. Bir daha ki yolculuğum 8000 yıllık kaya resimleri ve gizli manastırlar olacak.Biliyorum ki Beşparmak Dağları tüm gizemiyle beni bekliyor... 


sakarya'nın İNCİSİ 
MADEN DERESİ 
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İtalya'nın en zengin ve pahalı bölgesi kuzeyi, güneyi ise daha ucuz ve geliri düşük bölgesi. Bu açıdan Avrupa'da modanın başkenti de olan Milano için İtalya'nın zenginlik abidesi desek yeri, Üstelik; moda, tarih ve estetik de dahil olmak üzere her anlamda. Tabi bu giriş bölümünden güneyin kötü olduğu anlamı çıkmasın sakın. İtalya'nın her bölgesinin neden bu kadar turist çektiği ve turizm gelirinin neden bu denli yüksek olduğunu bir başka yazıda detaylı olarak anlatacağım. 


Milano'da Duomo Katedrali'ni ve Galeria Vittorio Emanuale |I'yi gezmek gerekir. (bu da ayrı bir yazı konusu) bu gezileri gerçekleştirirken bol fotoğraf çekecek ve tüm detaylara uzun uzun Vakit ayıracaksınız. Bu da Sizi doğal olarak acıktıracak. İşte sırasıyla tavsiyelerim, umarım size de yardımcı olur. 


— 
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İlk tavsiyem Panzerotti. Ayak üstü yiyeceğiniz bu lezzetli yiyecek size bizim Eskişehir'in çi böreğini hatırlatacak. Ama burada bizim çi börekten farklı olarak hem kızartma hem fırınlanmış versiyonları bulacaksınız. İç malzeme olarak ise yine farklılıklar var. Mozzarella, domates, ançuez, sebze gibi seçeneklerin yanı sıra etli ve tatlı seçenekleri de sizi bekliyor. Herkes İtalya denince genelde pizza ve makarnadan bahseder ama Panzerotti turistler tarafından pek de bilinmeyen yerel bir lezzet olarak sizi Milano'nun göbeğinde bekliyor. 
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İtalya'nın bir çok şehrinin merkezi noktalarında görebileceğiniz. 
Grom adlı bir zincir dondurma markası var, Biz ilk olarak Torino gezimizde keşfetmiştik bu markayı. Küçük ve Şık dükkanları var. 
Torino'daki şubesinde oturma alanı da mevcuttu. Yazın Milano'da Duomo Katedrali'nin çatısını gezmişseniz bir dondurmayı hak ettiniz demektir. Katedralin tam karşısında yani meydanın diğer tarafında hem dondurmacılar hem de fast food markaları var. Aslında genel olarak İtalya'da iyi dondurma yiyeceğiniz yer bulmak çok zor değil ama fırsat bulmuşken Grom'dan da dondurma yemenizde fayda var, peki Grom'da neler var? 

Grom'da dondurmalar kutularda veriliyor. Gelato, dondurma demek ve Madagaskar'dan gelen vanilya ile yapılmış dondurmalar dışında kahveli, fıstıklı, yoğurtlu, çikolatalı ve espressolu vb. 
bir sürü çeşit dondurmayı tadabiliyorsunuz. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi dondurmanın yanında ek bir ücretle bisküvileri de alabiliyorsunuz. 


milano'nun çi böreği 


PANZEROTTİ 


Dondurma dışında ise meyveli sorbeler, ranita diye adlandırılan meyvenin suyundan yapılan dondurulmuş içecekler Var. Granita bizdeki karlama denilen içeceğe benziyor. Örneğin limonlu granite için llmonatanın buzlanmış, karlanmış ve pipet ile içilen bir içecek olduğunu hayal edebilirsiniz. Tek farkı limonataya göre biraz daha ekşi olması. Granita aslında İtalya'nın güneyinden. Özellikle Napoli'de limon neredeyse şehrin simgelerinden, Grom çalışanları kendi granitaları için Sicilya tarzında üretildiğini ve kullanılan suyun da Alplerden gelen Sparea marka özel su olduğunun altını çiziyor. Bunların dışında ayrıca; milk shakeler ve Ghiacciolo adlı meyveli buzlu barlar da bulunuyor. 
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Milano'da Duomo Katedrali'nin hemen yan tarafında (katedrale yüzünüzü döndüğünüzde Sol tarafta kalıyor) büyük bir bina da yer alan Rinascente çok katlı bir mağaza. Bu çok katlı mağazada ne ararsanız var. Bavuldan elektroniğe, hediyelik eşyadan, takılara ve hatta yemeğe, Evet doğru okudunuz mağazanın en üst katındaki harika terasta hem geniş bir kapalı bölüm var hemde açık havadar bir alan. 


Bu teras katında çikolata, kahve vb. gibi satın alabileceğiniz bir çok ürünün yer aldığı reyonların dışında teras katının her bir köşesinde ayrı bir menü ve konsepte sahip cafe- retorantlar da var. Katedralin çatısını sıcak bir hava da gezince serinlemek ve yemek yemek için Rinascente'ye gittik. 


Bu restoranların arasında sushi köşesinin bile olması da bu terasın sıradan bir yer olmadığının kanıtı. 


Tabi ki bu terasta İtalya'nın meşhur pizza ve makarnalarını da bulacaksınız. 


Burada sadece içeceğinizi (alkollü yada fresh meyve suyu gibi) yudumlayabileceğiniz bir bar da mevcut. 


Peki bu kadar çeşitlilik yeterli mi? bence yeterli ama bu terasın 


en büyük özelliği ise Duomo Katedrali'nin çatısını yan cepheden 


görüyor olması. 


milano'nun çi böreği 


PANZEROTTİ 


Açık hava alanın bu fotoğrafından da görüldüğü üzere Milano'ya gitmişken ve bizim gibi sıcak havada Katedralin çatısına tırmanıp gezip yorulduktan sonra akşam üzeri ayaklarınızı uzatıp keyif yapmak için bu Milano manzarası en ideal manzaralardan birisidir değil mi? 
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Milano'nun Merkezinde Yapılması Gerekenler 
Duomo Katedralini Gezin 

Galeria Vittorio Emanuale 1l Çarşısını Gezin 
Duomo Meydanında Çeşit Çeişt Fotoğraf Çekin Panzerotti Yiyin 

Dondurma ile Serinleyin 


Rinascente'de Alışveriş İçin Gezin ve Terasında Yemek Yiyin, Kahve İçin.... 


Bunları Yapmadan Gelmeyin :-) 
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Bu yazımızda 2500 yıllık tarihin izinde Eşek Kulaklı Kralın Ülkesi FRİGYA'nın kült tapınak kenti Midas ve çevresinde dolaşacağız. 
Aşağıdaki fotoğrafta Kral Midas ve arkasında da adına yapılan görkemli anıtı görüyorsunuz. Fotoğraf Eskişehir Malmumu. 
eller Müzesi'nden. Sayın Yılmaz Büyükerşen'in Türkiye'nin rel, sosyal, siyasi ve tarihi geçmişini gözler önüne sermek amaçlı büyük emekle yaptığı 160 civarında heykelden biri. 


Kral Midas ile ilgili iki büyük efsane var, Bunlara kısaca değindikten sonra bu güzel ülkede gezmeye başlayalım. 

uulakları Nereden Geliyor 

ile Pan arasında müzik yarışması yapılacaktır ve Apollon Midas'ın seçici olmasını ister. İki tanrı hünerlerini sergiler ve Midas oyunu Pan'dan yana kullanır. Apollon Midas'a kızar ve iyi müzikten anlamayan birinin ancak eşek kulaklarına sahip olması gerektiğini söyleyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağına çevirir. 
Tuttuğu Her Şeyin Altın Olmasının Sebebi Nedir? 

Şarap tanrısı Dionysos ve alayı Frigya yaylalarında gezerken Dionysos'un çok değer verdiği, yanında büyüdüğü yaşlanmış satir Silenos gül bahçesinde uyuya kalır. Friglerden biri onu bulur, alay ederek Kral Midas'a götürür. Midas satiri bir süre krallar gibi ağırladıktan sonra Dionysos'a götürür. Şarap Tanrısı çok memnun olur ve dile benden ne dilersen, der, Midas, tuttuğu her şeyin altın olmasını diler. O saatten sonra yemek için ağzına götürdüğü ekmekten sarıldığı kızına kadar her tuttuğu altına dönüşür. Dionysos'a gider ve pişman olduğunu söyler. 
Tanrı, Paktolos Irmağı (Gediz Nehri)'nda yıkanmasını söyler. 
Midas ırmakta yıkanarak bu dileğinden kurtulurken Paktolos Nehri'nin kumları altına dönüşür. Irmağın kenarında kurulu Sardes Kenti bu sayede zengin olur. Sardes Kenti tarihte paranın ilk basıldığı yerdir. Günümüzde Manisa Salihli İlçesi Sart kasabasıdır ve bölge 100 tonluk saf altın rezerviyle halen dikkat çekmektedir. 

Ankara'dan yaklaşık 3 saatlik bir yolculuktan sonra Eskişehir'in, Han İlçesi Yazılı köyüne indik. Yazılı köyü Afyon ve Eskişehir'in tam orta noktası, Her iki şehre de uzaklığı 70'şer km. 


Köyde bir tane kafeterya var. Hıçın Böreği denilen patatesli ve yumuşak hamurlu bir börek yapıyorlar. Doyurucu ve çok da lezzetli. Gezimizin ikinci gününde bir kaç defa o böreği andık; Hıçın böreği olsa da yesek... Giderseniz acaba demeyin, afiyetle yiyin. 


Yazılı köyü ile bitişik durumda, Midas Anıtı'nın 30-40 m uzağın- da dahi köy evleri var. Şehir köyden biraz daha yüksekte bulunan volkanik, metamorfik, tortul kayalar ve tüflerin oyulmasıyla oluşturulmuş. Bu doğal oluşumlar Frig Vadisi'nin tamamına hakim. Görüntü Kapadokya ile benzerlik taşısa da burada kireç taşı kaya oluşumlarının fazlalığı bölgeyi farklı kılıyor sanırım. 


Yazılıkaya Friglerin açık hava tapınağı olarak işlev görmüş. MÖ 550'lere tarihleniyor. Çorumda bulunan Yazılıkaya Tapınağı ile isim olarak karıştırılabiliyor. Çorum Boğazköy'de bulunan Yazılıkaya Tapınağı Friglerden 1000 yıl kadar daha eskiye dayanıyor ve Hitit medeniyetine ait. 


Önce Yazılıkaya platosunun etrafında 3 km'lik çemberi dolanıp anıtın bulunduğu noktaya geri döneceğiz. Oradan 2,5 km. 
doğuya doğuya yürüyüp Gerdekkaya Anıt Mezarı'nı görüp Sonrasında ise Gökçegüney köyü yönünde yaklaşık 4 km yürüyerek Doğanlı ve Deve Boynu Kalelerini ziyaret edeceğiz. 
Doğanlı Kale'yi gördüğümde burası Türkiye mi dedim, çok az biliniyor. Atmosferi bilinmez bir yere aldı götürdü. 


Yazılı köyü aşağılarda kalmaya başladı. Sırtımı Midas Anıtı'na dönüp geldiğimiz yöne aşağıya baktığımda birkaç km uzaktaki tepelerde yan yana dizilmiş üç tane kale göründü, Tapınak bölgesinin diğer yönünde de bir tane daha kale olduğunu bölgenin bekçisi söyledi. Bu kalelerde Yazılıkaya Kibele/Matar Açık Hava Tapınağını korumak üzere askeri soylu sınıf yaşıyormuş. 


Bölgeye adını veren Yazılıkaya (Midas Anıtı) uzaktan göründü. 
Yazılıkaya 17 m yüksekliğinde ve 16,5 m genişliğinde, Açık Hava 


Alınlığın sol üst kısmındaki 11 m boyundaki yazıt olan “ates arkiaevais akenanogavos midai lavagtael vanaktei edaes” cümlesini G. Huxley Şu şekilde çevirmiş: “Arkeavas'ın oğlu Akenanolas'ın torunu Lawagetas bunu Kral Midas için yaptı” 
Gordion, Friglerin başkenti ve siyasal merkezi iken Midas Şehri de krallığın en önemli dini merkeziydi. Sunaklara ve oda mezarlara platonun doğuya bakan bölgesinde de rastladık. 
Anıtın 210 m güneydoğusunda Midas Anıtın'dan daha sonra yapıldığı anlaşılan, yüzeyindeki orantısızlıklardan dolayı henüz DE kanaat getirilen anıtın yüksekliği 7,10 m genişliği ,g0m 


Bölgede kayalara yontulmuş çok sayıda metreler boyundaki figürler silinmiş durumda, bazı kısımlar tamamen yok olmuş 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Platonun en yüksek noktalarından birindeyiz. Burada kayalara oyulmuş çok sayıda sarnıçla karşılaştık. Yontma merdivenlerle inilen bu sarnıçlarda su biriktiriliyor ve Midas şehrinin su ihtiyacı karşılanıyormuş. Sarnıçların yüzey kısımlarında Küçük havuzlar yontmuşlar. Sarnıçtan gelen su birbiriyle bağlantılı bu havuzlarda biriktirilip tortusunun çökmesi sağlandıktan sonra Şehre kanallarla ulaştırılıyormuş. Biz oradayken havuzlardan birinde Su vardı, yansıma fotoğrafı aldık. 


Köyden tekrar ayrılıp Gerdek Kaya Anıt Mezarı'na doğru ilerliyoruz. 2,5 km kadar yolumuz var. Hellenistik çağa tarihleniyor. 
Mö 3- 1. yy. Holün arkasında yan yana iki mezar odası var. 


Eskişehir'de konaklayacağımız otele doğru yol alma zamanı geldi. 

Sevgili Nedim Yılmaz'a bu rota için ayrıca teşekkürler. 
Görüşmek üzere 

Sağlıcakla Kalın 
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Ihlamur Kasrı'nın olduğu yerler bir zamanlar tertemiz akan Fulya Irmağı'nın etrafındaki ıhlamur ve çınar ağaçlarıyla bir masal güzelliğini yaşıyormuş... 

Ihlamur ağaçlarının bol bol bulunduğu bu bağ alanı Sultan lll. 
Ahmed zamanında Hacı Hüseyin Ağa'ya aitmiş..Sonra herne olduysa Hacı Hüseyin Ağa padişaha karşı bir suç işlemiş ve padişahta bu araziyi kendi mülküne geçirivermiş...Günahları boyunlarına olsun padişahların bile gözü varmış bu güzelim bağlarda ıhlamur ağaçlarında ....:) Öyle de güzelmiş işte oralar... 
Şehrin kargaşasından dedikodusundan uzak huzurlu bir bağ yeriymiş.. mütevazi bir konağı varmış...stresi derdi tasası yokmuş. 


> 

Sultan Abdülmecit Fransız Şalr lamarti ine 2 18 'da bu konakta ağırlamış... Lamartine ülkesine döndükten sonra kaldığı 

konağı, ıhlamurların kokusunu . bahçedeki evcil hayvanları... 
havuzdaki fıskiyeyi eşine dostuna anlatıp durmuş yıllaaarca.... 
Sultan Abdülmecit daha sonra buradaki mütevazi konağı yıkmış ve yerine iki köşk yaptırmış..Merasim Köşkü törenler için kullanılmış..Diğeri Maiyet Köşkü ise sultanın haremi olarak Ka tasarımı Ermeni mimar Nikoğos Balyan'a aitmiş... 

Merasim Köşkü çok şaşaalı. şatafatlı..girişe iki taraflı bir merdivenle çıkılıyor..Merdivenlerden çıkarken kendinizi yeni zamanın Sindirellası gibi bile hissedebilirsiniz ... ki bu çok normal...:) Ben bile biran o havaya giriverdim:) 


oraya uğrayın 


IHLAMUR KASRI 


..Merasim Köşkü'ndeki eşyalar orijinal ve göz 

kamaştırıyor. yapıya girdiğimiz zaman hemen sağ ve Sol tarafında sonsuzluğa giden aynalar var... Aynalar karşılıklı olduğu için kendinizi sonsuz kere izleyebiliyorsunuz..:) İki oda var..Tavanlar çok yüksek..kendinizi küçücük bile hissedebilirsiniz ...tavanlarda gerçekmiş gibi duran iştah açıcı meyve sepeti süslemeleri Var... 
Kristal avizeler, Avrupa tarzı mobilyalar, Hereke halıları ve süslü vazolarla dekore edilmiş .... görevliye o kadar rica etmemize rağmen iç kısımlarda fotoğraf çekemedik.... 

Barok tarzında yapılmış köşkteki oymalar bir dantel gibi..Ben 


Dolmabahçe Sarayı'nı da Sultan Abdülmecit yaptırmıştı... Belki sultanın zevki ÖYEY .belki ii o dönem bu tarz modaydı.. 


e ye e 
Meğer benim köşk ile ilgili aklımdan geçenleri yıllaaaar önce Halid Ziya Uşaklıgil Saray ve Ötesi hatıratlarında şu ifade ile kullanmış... "Ihlamur köşkü; Dolmabahçe, Çırağan, Göksu ve Beylerbeyi Saraylarının ufaltıla ufaltıla son hadde indirilmiş bir numunesiydi” :)) çok çok hoş bir ifadeydi bu:) 

Kimbilir belki Halid Ziya Uşaklıgil muhteşem hikayesiyle Aşkı Memnu yu yazarken Ihlamur Kasrı'ndan esinlendi bi olamaz. 
mıydı hem bu... Çünkü Uşaklıgilde de bir saraylı havası vardı..üslubu ağır ve cümleleri çok süslüydü,... Ah Aşkı Memnu Al di Bihter Ah :) Bu konunun sonu bile Bihter'e varır böylecee; 

Gelelim diğer köşke ...Maiyet Köşkü ise daha mütevazi. odalar küçük..öyle ki odalara derinlik katması için kocaman varaklı aynalar kullanılmış...aynalar şöminenin hemen üzerinde konumlanmış..Bu köşk aynı zamanda kafe-restoran hizmeti de Veriyor... 
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Biz bir Cumartesi günü türlü hayallerle kahvaltı yapmak için kasra gittik... bu kadar muhteşem bir köşkte ancak bu kadar mütevazi bir kahvaltı yapılabilirdi ki... açıkçası biraz hayal kırıklığı oldu bizim için..Ne ile karşılacağınızı bilin diye yazıyorum ki..reçel tereyağı ,bal paketlerde geldi mesela..birkaç tutam peynir,domates ve haşlanmış yumurtadan ibaret olan kahvaltımızı çabucak yapıverdik.. 

Halbuki köşk odasında kendimizi saraylılar gibi hissettiğimizden burada muhteşem bir kahvaltı olmasını beklerdi 

buraya özgü bir sunum da yapılabilirdi...burası | k ıhlamurlu bir şerbet.. ya da ıhlamur kokulu bir kek. bu tarz özgün bir tat buraya eminim çok yakışırdı... 

Buna rağmen Maiyet Köşkü'nün bahçesinde oturup havuz ve Merasim köşkü manzarasında kahve içmek muhteşem güzeldi... 


Merasim Köşkü simetri kurallarının en güzel haliyle inşa edilmiş...Osmanlı genelde simetri anlayışıyla yaparmış evlerini... 
odalarını hatta bahçe peyzajını bile....hatta şehirleri bile bu şekilde planlarmış..çünkü simetrik görsellik insan ruhuna çok iyi gelirmiş ... güven duygusu verirmiş mesela... 

Hem bilir misiniz ıhlamur ağacının hikayesini siz? 

Bergama'nın zengin ve bereketli ovasında insanlar çalıştıkça kazanmış, refah içinde yaşamaya başlamış... Zenginleştikçe sevgide de fakirleşmiş, evleri büyüdükçe yürekleri daralmış... 
cömertlikleri azalmış... 

Fakir kulübelerinde sevgilerini asla azaltmamış bir çift yaşarmış , Baukis ve Philemon küçücük bahçeleri ve huzur dolu evleriyle kıt kanaat geçinirlermiş... 

Zeus bir gün sarayından sıkılmış, oğlunu da yanına alarak tebdili kıyafet ile yoksul gibi görünüp köyleri gezmeye başlamış... 

İki fakir yabancıya köylülerden hiç kimse kapısını açmamış..bir dilim ekmek bir kupa su bile ikram etmemişler... 

Zeus ve Hermes son çare ormanın kenarındaki küçük kulübeye gitmişler... 

Kulübenin kapısını açan Philemon karşısında iki tanrı misafirini görünce sevinçle buyur etmiş..hemen evinde ne varsa yemek yapıp sunmuş misafirlerine... 


Zeus onları o kadar sevmiş ki. yaşlı çiftin ellerinden tutarak kulübeden çıkarmış ve ormana doğru ilerlemiş... Bir süre gittikten sonra durup arkalarına dönen Baukis ve Philemon Bergama Ovası'nın sular altında kaldığını, sadece kendi kulübelerinin kaldığını görmüşler şaşkınlıkla... 

Zeus yaşlı çifte "Ey iyi ve cömert insanlar! Dileyin benden ne dilerseniz.” demiş... Bu yaşa kadar birbirlerinin aşkından başka bir şeyleri olmamış hallerinden her zaman mutlu mesut yaşamış iki yaşlı insanın ne dileği olur? 

Bizim tek dileğimiz hayatta olduğumuz günleri birlikte geçirip , birlikte ayrılmak istiyoruz bu dünyadan demişler...biraz da korkmuşlar koskoca tanrıdan... 

Sonra bir gün yaşlı çift evlerinin önüne el ele güneşe çıkmışlar... 
Birden bire kök salmaya başlamışlar toprağa ve son kez birbirlerine bakışıp sarılmışlar... 

Ulu bir çınara dönüşen Philemon, önce kalp şeklinde yaprak açıp sonra el gibi beş parmaklı büyüyen yapraklarıyla sevgiyle Baukis e uzanırmış.... Baukis de mis kokulu bembeyaz ıhlamur çiçeklerini açarmış. Birbiriyle iç içe geçen iki farklı ağaç olmuşlardır 


Ihlamur Kasrı'nda da çınar ağaçları ile ıhlamur ağaçlarını yan, yana bulacaksınız... kim bilir kaç yüzyıldır beraberdir onlar... 
..Kasırın bulunduğu alan Beşiktaş'ta... etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş... İçinde ne olduğunu bilmeyen biri burada gulyabanilerin yaşadığını hayal edebilir mesela...) kapıdan girdiğiniz anda ise herşey bambaşka bir şölene dönüşüyor... muhteşem bir yeşil alan muhteşem iki tane köşk... havuzdaki ördekler bile İstanbul'da yaşadığını unutmuş gibi..Zira duvarlar ince bir çizgi olmuş...duvarların içinde yeşil bir cennet varken duvarların dışı karmaşa ve beton yığını dolu... 

Buraya gidin ve bir tutam 18. yüzyıl tadında bir zaman geçir- in...Bihter'in annesi Firdevs Hanımı da görürsünüz belki orada...bir saraylı edalarıyla kahvesini içerken... 


aslıhan saraçoğlu — 


Avrupa'nın en batı ucundaki ülke Portekiz'e gidince gezimizin bir kısmını da Lizbon'a yakın yerleri görmeye ayırdık. Planladığımız günün genel grev günü olması yüzünden toplu taşıma ve diğer kamu hizmetlerinde büyük aksaklıklar, şehrin merkezi Rossio'da gösteriler ve olaylar olabilir diye düşünüp otelimizde resepsiyondan özenle seçtiğimiz bir turu satın almaya karar verdik, Eğer bu turları almasaydık, 6 günlük tatilimizin bir günü Angela Merkel ziyareti 1 günü de genel grev yüzünden heba olacaktı. O yüzden hiç pişman değiliz... 

Tur Şirketi Inside Lizbon. Bir gece önce resepsiyondan arayıp rezervasyon yaptırdık. Ödemeyi tur bitiminde yapacağız. Kişi başı 49€ İlk hesaplandığında biraz pahalı gelebilir. Ama grev yüzünden otele tıkılmaktan, ya da bu turun bir kısmını yapmaya çalışırken tüm gün otobüs vapur beklemekten iyi olduğuna karar verdik. Bu tur Lizbon'un karşı kıyısını gezmemizi sağlayacak, (İstanbul'u düşünürsek otelimiz ve merkez Taksim, gideceğimiz yerler Kadıköy Bostancı Kartal) 

Haritadan bakınca şuna benzer bir rotamız var... 


Sabah 9:00'da yine Rossio meydanında bu sefer Hard Rock kafenin önündeyiz. Beklerken fiyatlara bakıyoruz. 2 hamburger ve biraya 49€ vereceğimizi öğrenince tur daha da ucuz geldi gözümüze... 

Ortalık kalabalık. Tur şirketinin diğer turlarına katılacak olanlar da burada bekliyor. Biz de kimlerle gezeceğimizi tahmin etmeye çalışıyoruz. Rehberler geldi. Fatima turu (Portekiz'in en önemli inanç turizmi noktası) yolcuları buraya Sintra turu (2 gün önce Fredy ile gezdiğimiz rotanın yalnızca yarısı) yolcuları buraya VS. 
gibi insanları ayırdılar. Ve büyük süpriz. Bizim dışımızda Arrâbi- da Sesimbra turu alan yok! Türkiye'de olsa başka tura alırlar, iptal ederler binbir türlü eziyet. (Minibüsleri hatırlayın, ana durağa giden araçlara yol ortasında aktarma tipik bir Türk davranışıdır.) Ama burada turu gerçekleştireceklerini, 8 kişilik minibüsler yerine Renault Megane model bir araçla gezecegimizi üzülerek! bildirdiler. 


lizbon'un karşı kıyısı 


SETUBAL 


Rehberimiz Gonçalo (Gonszalo okunuyor) yanında da stajyeri Lara var. 22 yaşında İngiltere'den Portekize rehberlik yapmaya gelmiş genç bir kız. O da bizimle gezip yerleri öğrenecek. 
Gonçalo hem ona anlatacak hem de bize, 

Gonçalo hemen direksiyona geçti ve yolculuğumuz başladı. Bu arada tanışmaya başlıyoruz. Gonçalo Türk olduğumuzu öğrenince ilk söylediği kelimeler “Orhan Pamuk” ve "Vapur" oldu. 
Kendisi okuyan bir arkadaşmış. Orhan Pamuk'u tanıyor ama Vapur'u anlamamış. Biraz anlattık. Ama artık sigara içilmediğini eskisi kadar keyifli olmadığını söyledik. 

Lizbon sabah trafiği (bizde pazar sabahı ögle vakti E5'te emniyet şeridinde bozulan bir arabaya bakarken oluşan 1-2 dakikalık yoğunluk:) diğer taraftaymış. O yüzden takılmadan devam ediyoruz. Vasco Da Gama köprüsünden geçeceğiz. 17,2 km lik bu köprü Avrupa'nın en uzun ikinci köprüsümüş. 


Gonçalo ilk durağımızı Setubal olarak belirledi. Merkezde bizi indirdi. Yarım saat süremiz var. Pazar yerini merak ediyorduk ama grev yüzünden orası da kapalydı. Sadece dışarıda birkaç tezgah vardı. Birinde hala canlı ahtopotlar birinde de yeni avlanmış tavşanlar müşteri bekliyordu. O görüntülerden kaçıp, 


meydanda dolaşmaya karar verdik. 


de İonercom 


St. Julian Kilisesi'ni (lgreja Sâo Juliâo) gezdik. Birkaç fotoğraftan çektik. Banco de Portugal binası ilgimizi çekince oraya yöneldik. 
Burası Portekiz'in en eski bankası, Binasını çok beğendik. 


Setubal'den ayrılıp, St. Philip kal 

yılında bitmiş olabileceğini düşünüyorlar. Giriş ücreti vermeden, elimizi kolumuzu sallaya sallaya içeri giriyoruz. Hemen seyir terasına geçiyoruz. Sağ tarafta ada gibi gözüken ama aslında bir yarımada olan Truva yarımadası (evet doğru okudunuz Trola yani) var. Sol tarafta İse gelişen sanayi yüzünden manzarayı bozan Setubal merkezi ve sanayi kısmı gözüküyor. Setubal sanayi sahası, Portekiz'deki tüm gezimiz sırasında gördüğümüz en kötü yer. Kokuyor, tütüyor ve tüm manzaranın içine ediyor. 


Neyse, Truva yarımadasını gelirken uçakta görmüştüm. Çok uzun bir plaja sahip. Lizbon'da yaşayan bir kişi, yaklaşık yarım saatlik bir yolculuk sonrasında rahatça denize girebiliyor. Ve kum muhteşem, Sanırım çok şanslılar... 
Gonçalo, bol bol tarihi notlar veriyor. Bu arada hava da Isınmaya başlıyor. Montlar yavaş yavaş ağır gelmeye başlıyor. Bu arada kiminle konuşsak Portekiz için Kasım ayında genelde yağmur yağdığını söylüyor. 4. günümüz ve hala yağmur görmedik. Hava ısınmaya başladıkça ve deniz kıyısında gezdikçe, Kasım ayında olduğumuza inanmak zorlaşıyor. 
Neyse, Kasım ayıdaki bu sıcak ortamdan hiç şikayet etmeden gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arrabida Milli Parkı içinde gezmeye başladık. Burada bir çok küçük manastır kalıntısı var, Meşhur balıklı keklerinin buradaki keşişler tarafından icat edildiğini öğreniyoruz. (Pasteis de Belem'de tadına bakacağız. 
Milli parkta dolaşırken deniz kıyısında gördüğümüz Arrabida Beach'e gitmeye karar veriyoruz. 


Dolambaçlı bir yol sonrası girişe varıyoruz. Burasının girişi tek şeritli bir yol. Tüm trafiği ise bir trafik lambası idare ediyor. 
Normalde yazın uzun kuyruklar olurmuş. Biz gittiğimizde sadece 2-3 araç vardı. Yine de ışıklara uyduk... 

Bir kafe buluyoruz, hemen oturuyoruz. Gonçalo bizim için tuvaletin yerini sormak istiyor, hemen engelliyorum. Ben sorup hava atacağım çünkü. 5 gündür en çok kullandığım Portekizce cümle. Portekizce konuşma kılavuzunu hatmettiğim için. 
göğsümü gere gere soruyorum garsona. “Onci e u Banyeyru?” 
Adam önce biraz duraksıyor sonra gösteriyor. Çıkışta soruyorum. -Nasıldım? 

Hiç beklemediğim bir cevap geliyor. -Neden Brezilya Portekizce'si konuşuyorsun? Meğer ülkemizde satılan tek konuşma kılavuzu Avrupa Portekizcesi yerine, onların deyimizle eski sömürge Brezilya lehçesiyle yazılmış... (FONO Pratik Portekizce Kılavuzu) 

Bütün havam sönüyor... C'leri D şeklinde okumam lazımmış falan, bir çok hatamı düzeltmeye çalışıyor, vazgeçiyorum. 
Portekizce sevdamdan... O yüzden pratik bilgiler vb vermeyeyim, nasılsa komik duruma düşüyorsunuz, gidip İngilizce verin siparişi, nasıl olsa onlarında ana dili değil... 

Kahve için “kafe puru”(sade kahve) siparişimde sorun yok. 
Gonçalo su içiyor, kızlar sadece manzaraya bakıyor. Kafe sahibi bir su bir de kahve içip tuvaleti kullandılar bakışı atıyor, biz de hemen içip kalkıyouz oradan... 


Sokak köpekleri görüyoruz ilk defa, daha cins köpekler bizim kilere göre... Evler çok güzel 1-2 katlı çiçekli bahçeli ve temiz boyalı... Hemen ileride okyanus müzesi (Oceanografico) var, İlgilenmiyoruz, hava bu kadar güzeklen kapalı yerlere tıkılıp kalmak anlamsız geliyor hem yolumuz uzun ve daha görülecek çok şey var... Yavaş yavaş acıkmaya başladık. 13.00 civarı kısa bir yolculuk sonrası Sesimbra'ya geçiyoruz... 


hm... e 

Yol üzerinde meşhur peynirlerin kaynağı koyunları da görmek mümkün... Burası öyle bir yer ki sanki 20 km ilerisinde kocaman bir metropol Lizbon yokmuş gibi hissettiriyor. İstanbul'daki hala yaşamını sürdüren (sürdürmeye çalışan) köyler aklımıza geliyor. 
Sesimbra merkeze gelince rehberimiz Gonçalo 1 saat izin verip. 
gitti. Beraber yemeyi teklif ettik ama nedense kabul etmedi. BİZ de ısrar etmedik. Sahilde ne yiyelim diye dolaşırken yine onu gördük! DÖNERRRR! Burda da dönerciler var ama Türkler değil de Araplar işletiyor. Biz daha geleneksel yemeklerini deneyelim dedik. Daha deniz kıyısında bir kafeye oturduk. Siparişlerimizi verdik. Bir de Sanarla süprizi ile karşılaştık. Açıkcası burada bulacağımızı düşünmemiştik. Hemen ondan da sipariş ettik. Bu arada yumurtayı tavada pişirip hamburger dahil her şeyin içine sokmaya bayılıyorlar... Yumurta kültürü onlarda böyle sanırım. 


Sesimbra sahili bomboş. Yazın buraya yüzmeye gelmek çok iyi bir seçenek olacaktır. Sahil çok güzel, deniz de umarım aynı güzellikte olur. Güneş iyice etkisini gösteriyor. T-shirt'lerle dolaşmaya devam ediyoruz. Sahide biz, 3 tane yaşlı Portekizli amca, martılar ve birkaç kedi var. Çok sakin ve hava muhteşem... 
Kasım ayında büyük bir nimet bu güneşli hava. Sahilde takılmak, deniz kenarında dolaşmak, öğle yemeği derken burası için ayırdığımız vakit de doluyor. Şehir merkezini bu kez es geçeceğiz. 


Gonçalo ile kararlaştırdığımız yerde buluştuk. Yola devam edi yoruz. Şimdiki durağımız Azeitao kasabası ve Jose Marla de Fonseca şarapçılık. Burada Kısa bir tur yapıp, şarap tadımı yapacağız. Kişi başı 6 Euro ama bizim tur fiyatıda dahil... 

Biz içeri girip, giriş salonunda şaraphaneyi gezdirecek rehberin gelmesini beklerken fotoğraf çektiriyoruz. Bir çok aile resmi, eski. 
şarap imal aletleri ve şarap şişeleri, mantarları burada. Mekanın rehberi bizi görünce şaşırıyor, ama “2 kişi için dolaşmam abi" şeklinde bir tavrı yok. Hemen tura başlıyoruz. Önce içeriyi gezdiriyor. Eskiden şarapların nasıl yapıldığını, şişe mantarı ve etiketlerinin nasıl hazırlandığını falan anlatıyor. Porto şarabı her ne kadar daha da ünlü olsa da, buradaki şaraplar da bir o kadar güzel ve kaliteli. Normal şarapların yanı sira bizdeki muskat şaraplarına benzeyen “MUSCATEL" ler, çok lezzetli kırmızılar, beyazlar, mahzenlerde uzun süredir bekletiliyor. Buraları şarap mahzeni gibi değil de müze gibi görüyorlar. Şaraplar da bir. 
Kültür mirası, nesilden nesile aktarılacak bir hazine gibi görülüyor. En eskilerin olduğu yere girmek bile yasak, çatlayan, sızdıran fıçılar özenle tamir ediliyor, kısacası gözü gibi bakıyor- 


Ve turun en eğlenceli zamanına geldik. Tadım kısmına... Şimdi normalde 1 beyaz 1 de kırmızı şarap tadımı yapıyorlar. BİZ Muskatel seviyoruz diye ondan da eklemişler... Arada krakerler İle ağzımızın tadını değiştiriyoruz. Ama Porto'dan ve Lizbon'dan o kadar çok şarap ve likör aldık ki, buradan alsak koyacak yerimiz yok. Gümrükte kaçakçı muamelesi görebiliriz. yine de dayanamayıp yine 1 şişe Alambre alıyoruz. Çıkışta arabada bizi başka bir sürpriz bekliyor. Gonçalo bize Azelato'nun meşhur tatılısın- dan” Torta de Azeiato” almış. Yumurta ağırlıklı bir tatlı. Tabi, arabada paket halinde gelip hemen lüpletince pek bir şey anlamadık. Ama şu şekilde yerseniz daha lezzetli olabilir. 

Yine de Belöm'deki nata gibi bir tatlının yanında sönük kalıyor. 
Bu arada Azeltao Portekizce'de “Zeytin” demek. Çevrede ve yol boyunca bir çok asırlık zeytin ağacı var. Biz de artık anıt statüsünde olanlardan birinin önünde kısa bir fotoğraf molası 


veriyoruz. 


Sırada Palmela köyü ve kalesi var. Kaleye çıkıyoruz. Yine ücretsiz. Kalenin içinde beyaz büyük bir yapı var. Gonçalo soruyor. 
“Ne sizce bu?" Ne olacak tabi ki OTEL! Demek burada da aynı Kafa yapısı var. Palmela Kalesi'nin içinde arkeolojik kalıntılar da var. Gonçalo pek ilgilenmediğimizi görünce, bizi tüm körfezin manzarasını rahatça görebileceğimiz, seyir terasına götürdü. 
Önümüzde Setubal'in sanayileşmiş kıyı şeridi ve hemen onun arkasında Trola yarımadası... Burada biraz dieniyoruz. Otelde bir şeyler içip, yola devam ediyoruz. 


gidip zaman kazanacağız, Almada'ya gidiyoruz. Brezilya'nın Portekiz'e armağanı olan İsa Heykeli'ni 
(Cristo Rei) göreceğiz. Heykelin olduğu yerden Lizbon ve 25 
Nisan Köprüsü'nün manzarası harika. Hemen hemen her kartpostalda buradan çekilen kareler kullanılıyor. Yollar boş, 23 
km'lik yolu 20 dakikada alıyoruz. Trafik kurallarına uyarak ve de karşıdan gelenlere yol vererek... 
Ve karşıdan heykel gözüküyor. Burası oldukça geniş bir alanda yayılmış, bir nevi park alanı. Hala peyzaj çalışmaları sürüyor. 
Birkaç turist aracı var. Onun dışında kalabalık değil. Heykelin gan kuleye çıkabiliyorsunuz. Alışveriş ve hatıra için bir dükanı da Var, 


Gittiğimizde Noel öncesi olduğu için, heykelin 2 tarafında da içkili araba Kullanmayın gibi uyarılar yazıyormuş. Noel zamanı alkollü araç kullanımı ile ilgili çok kaza oluyormuş. Ulusal Araba Birliği (ya da onun gibi bir şey) reklam vermiş. 

Heykeli bir kenara birakıp, bu kez 25 Nisan köprüsü (Ponte 25 
de April) ile ilgilenmeye başlıyoruz. Eskiden diktatör Salazar'ın adını taşıyormuş, sonra Karanfil Devrimi'ne ithafen 25 Nisan Köprüsü olarak anılmaya başlanmış. San Fransisco'daki Golden Gate'e benzediğini söylüyoruz. Gonçalo hemen cevap veriyor. 
“Bizimki daha güzel, hem bizimkinden tren geçiyor” Yav he he... 


Köprünün ayaklarında yunuslar resmedilmiş. Belediye başkanları yunusları çok seviyormuş... 2280 m uzunluğundaki asma köprü 6 Ağustos 1966'da hizmete girmiş. 1999'da ise demir 


yolu bağlantısı açılmış. 


Artık günün sonuna doğru, otele dönmek için yola çıkıyoruz. 
25 Nisan köprüsünden geçiyoruz. Saat 18:00'i geçiyor. Trafik 
Lizbon yönüne doğru açık. Yaklaşık 15 km mesafeyi yirmi dakikada alıyoruz. Başladığımız yerde vedalaşıyoruz yeni arkadaşlarımızla... 


Akşam yemeğini gar yakınında bir cafe'de yiyoruz. 
Meydanlar gece daha da güzel, Işıklandırma hem garı hem de çevresindeki yapıları çok güzel gösteriyor. Biraz fotoğraf çekip, otele geri dönüyoruz. 


Lizbon'a bu kez karşı kıyıdan bakıp, hem denize girmek, hem çeşitli lezetler tatmak, hem de Avrupa'nın bu en uzun ikinci köprüsünden geçmek için bu rotayı mutlaka yapmanızı tavsiye ederiz. Araba kiralama ya da toplu taşima ile de yapabileceğiniz bu turu, vaktiniz kısıtlıysa siz de bizim gibi profesyonel yardım 


alarak da gerçekleştirebilirsiniz. 
Vizbon'un karşı kıyısından sevgiler... 


DENEME TAHTASI 
ŞENLİĞİ 


burak güren 


Mükemmel bir akşamın sonunda herkes ertesi günün bir an önce gelmesi ümidiyle çadırlarına girip istirahate çekildi. Uyku tulumuma girdim ve anında mışıl mışıl uyumaya başladım. Gece sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü hatırlıyorum. Toprağın tüm soğuğu vucuduma işleyince, Mat'a gerek olmaz diye düşünüp biraz da yük hafifletmek için yanıma almamakla ne kadar yanlış bir karar verdiğimi doğa bana kabul ettirdi. Bütün geceyi yerden gelen soğuğu vucuduma çekmemek için yüzüstü kol ve bacaklarımın üzerinde Rl geçirdim:) 


Ama elbet her gecenin bir sabahı vardı ve sabah olup da çadırımın fermuarını açtığımda gördüğüm manzara ve içime çektiğim temiz hava her şeyi unutturmaya yetti de arttı bile. 
Güzel bir gün başlıyordu. Ümit doluydu. Sabah bütün güzelliğiyle bizi büyülüyordu. Bir de bugünün benim için ayrı bir önemi vardı. Doğan gün 07 Nisan benim doğum günümdü.. Çadırlarımızdan çıkıp çevrenin ve ormanın güzelliğini görünce bir kez daha insanların nasıl bu kadar duyarsız bir şekilde doğayı katledebildiklerini sorgulamadan edemedim. Gerçi sebebi belliydi ama gün gelecek orman bir şekilde paradan daha kiymetli olacaktı. Çok geç olmadan bir şekilde bu yıkımın önüne geçilmeliydi. Hepimiz Cuma akşamı iş sonrası hazırlıksız geldiğimiz için akşam yediğimiz konservelerden sonra sabaha kadar kurt gibi acıkmıştık. Verdiğimiz ani ve zorunlu kararla en yakın köye doğru sürerken bulduk kendimizi. 


deneme tahtasında 
MOTOBAHRİYE 


Şenliğe destek veren 80'in üzerinde firmayla marka vardı Ve her marka kendisini tanıtmak amacıyla bir sürü hediye veriyordu. 
Çekilişe katılıp hediye kazanmak için ise her biri 10 ti. olan biletlerden almak gerekiyordu. Biz de MOTOBAHRİYE liler olarak destek vermek amacıyla kişi başı en az ikişer bilet aldık. Şansıma bana ücretsiz dövme çıktı. DenemeTahtası iyi iş çıkarmıştı. 
Bu şekilde kanserli çocuklar için 30 bin TL, bağış toplandı ve motorcular motosikletin sadece bir araç olmadığını aynı zaman- a gü de birbirine bağladığını bir kez daha ispatlamış oldu. 


Çekilişler devam ederken SEVGİ AİKİDO SPOR KULÜBÜ genç sporcularının yapmış olduğu gösteriyi seyrettik. Ama esas bomba onlardan sonraymış meğer. SEVGİ AİKİDO SPOR KULÜBÜ “nün kurucusu Ayşe Sevgi Aksoy seyircilerin arasından seçtiği iri kıyım bir arkadaşı yerden yere vururken hepimiz hayranlıkla seyrettik. Kamp alanına katılan en az 400 Kişi olduğunu tahmin ediyorum. Aydın insanlardan oluşan çok renkli bir kitleydi. Zaten olayın içinde motosiklet varsa başka türlüsü düşünülemezdi... 


Kampın sonunda yine hepimizin yüzünde güller açıyordu. Bir haftanın yorgunluğunu iki günde atıvermiştik. İyilik yapmanın. 
verdiği huzurla katman ayrılarak yeni maceralara doğru sürdük. 
Yaklaşık iki hafta sonra MOTOBAHRİYE ailesi olarak yaptığımız kel li gazetesinde haber olması da bizi ayrıca gururlandırdı:) 


birden emekli 


* 


Mayıs ayını tüm ihtişamıyla ve sevgiyle karşılamasıdır. 
tüm yüreklere dokunarak sunuyor İlahi güzelliğini, ve bir de mis Gibi kokusunu parfüm misali sunuyor Ege rüzgarıyla, sevgiyle sağlıkla huzurla kalın değerli dostlar... 


EGE GÜLLERİNİN 
YOLCULUĞU 
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